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Aanleiding 

De commissie Vorming & Toerusting van de Hervormde gemeente te Wilsum is 

voornemens elk winterseizoen een miniserie te organiseren onder de noemer ‘Reis 

door de Bijbel’. De gedachte is om ons samen te verdiepen in bijbelse kernwoorden. 

Doel van deze miniserie 

In deze eerste miniserie willen we belangstellenden meenemen in een reis door de 

Bijbel, met een duidelijke focus op het ‘verbond’. Wat is een verbond? Welke 

verbonden komen we tegen in de Bijbel? Wat zijn de overeenkomsten tussen de 

verschillende verbonden, waarin verschillen ze? Wat is anno nu in de gemeente 

de zeggings- en geldingskracht van het verbond? In deze miniserie willen we de 

onopgeefbare verbondenheid met Israël inhoudelijk en muzikaal gestalte geven. 

Avond 1: Het verbond in het Oude Testament  

De eerste avond, maandag 30 oktober 2023, zal in het teken staan van het 

verbond in het Oude Testament. Daarin komen we meerdere verbonden tegen, 

met de nodige overeenkomsten maar ook met enkele belangrijke verschillen. Daar 

willen we samen over nadenken en spreken, zowel plenair alsook groepsgewijs. 

Tussen de verschillende blokjes door willen we samen Hebreeuwse liederen zingen.  

Avond 2: Het verbond in het Nieuwe Testament  

De tweede avond, maandag 4 december 2023, zal in het teken staan van het 

verbond in het Nieuwe Testament, in het licht van wat we tijdens de eerste avond 

al hebben gehoord over het verbond in het Oude Testament. Hoe verhoudt het 

nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus zich dáártoe? Wat zijn de 

overeenkomsten en verschillen? Ook willen we weer Hebreeuwse liederen zingen.  

Avond 3: Het verbond in de gemeente anno nu  

De derde avond, maandag 8 januari 2024, zal in het teken staan van het verbond 

in de gemeente anno nu, in het licht van wat we tijdens de eerdere avonden 

hebben gehoord over het verbond in het Oude én in het Nieuwe Testament. Waar 

in het gemeenteleven speelt de verbondsgedachte een rol? Wat is de relatie tussen 

enerzijds de sacramenten (Heilige Doop én Heilig Avondmaal) en het huwelijk én 

anderzijds het verbond? Waar zou de verbondsgedachte meer aandacht kunnen 

of moeten krijgen? Ook deze avond zingen we samen weer Hebreeuwse liederen.  

Contact 

Voor vragen over of gedachten naar aanleiding van deze miniserie kunt u contact 

opnemen met Henk van de Wetering (gastheer) of ds. Van der Knijff (inleider). 


